
Toespraak van de peter.  

Ludo is begonnen met boogschieten in 1972 op zijn 12 de jaar. Toen mocht hij eens met zijn 
nonkel Jef en tante Sin mee naar de schieting gaan kijken.  Hij vond het zo een leuke sport dat 
hij  aan zijn ouders vroeg of hij dat ook mocht doen en ze stemden toe maar hij moest het zelf 
aan nonkel Jef vragen. Dat heeft hij dan ook gedaan en nonkel Jef vond dat heel tof van hem en 
heeft dan heel veel tijd in hem gestoken om hem te leren boogschieten. Het was niet echt 
gemakkelijk maar het is hem toch gelukt om een goede wipschutter te worden. Het heeft wel en 
paar jaar geduurd tot het echt goed ging. Hij heeft in het begin met een boog van zijn nonkel 
mogen schieten,  het was toen nog met een houten boog waar je rechts en links mee kon 
schieten. 
Toen hij genoeg gespaard had heeft hij  zelf een katrolboog met alles er op en er aan gekocht. 
Hij heeft dan ook een paar mooie titels behaald zoals een paar keer provinciaal kampioen.  Ook 
is hij zelfs een keer Europees kampioen geweest dat was in 1989 dat was een echt super jaar 
voor hem. Hij heeft daarna nog wel verschillende ere prijzen behaald.  
In 2002 is hij even gestopt met boogschieten, hij was het beu !?!.  Dan is hij gaan badmintonnen 
wat hij heel leuk vindt en nog altijd doet. Via de badminton heeft hij de gilde leren kennen met 
de 25 jubilee van Herentals en IJselstijn. 
Ludo heeft nog niets van zijn pluimen verloren want hij is op korte tijd gepromoveerd tot een 
van de beste schutters van de ploeg, een geduchte concurrent voor het prinsschap.  En hij heeft 
nog veel ambitie. 


